Dag lieve vriendjes,

Mijn naam is LucieLuuk.
Willen jullie weten wie ik ben?
Luister dan even en denk goed na,
hier is mijn raadsel rarara...

Lange, lange, langzaamaan
Heeft geen pootjes om te staan.
Heeft vaak een huisje op zijn rug,

Hoeft niet haastig, hoeft niet vlug.
Langzaam glijdt hij langs een takje,
Weet je 't al?

Ik ben een ... (slakje).

Ik hou van kleurtjes.
Wat is jullie lievelingskleur?
Nu het lente is, zit het park vol nieuwe kleuren.
Komen jullie mee op tocht in het Vrijoroekpark?
Dan toon ik allemaal plekken met mooie kleurtjes.

Trek je laarzen maar aan en kom naar het park.
Ik wacht jullie op.

Tot binnenkort,
LucieLuuk




